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ATELTERBEZOEK 4

Al vijftien jaar bouwt Joris Van de Moortel aan een eclectisch
oeuvre. Dit voorjaar toont hij onder de titel ‘Fragmenten,
doorgangen, afdaling en terugkeer’ nieuw werk in onze Expozaal.
Maar eerst vertelt hij over zijn opleiding, zijn muzikale ambities
en zijn rol als kunstenaar. “Ik wil geen duidelijkheid scheppen
maar chaos.”



Joris Van

- de Moortel
verhuist zijn
laboratorium
naar de
Warande

Het atelier van Joris Van de Moortel is
een grote hangar op de rand van de
Hobokense polder. De maquette van
de houten ‘floup gloup sloep’ of ook wel
‘ship of fools’ die hij in 2021 levensgroot
in Kortrijk voor de Triénnale bouwde,
valt meteen op. Enkele metalen karren
- ‘alchemistische keukenmodules’ — of
ook wel altaars hangen vol met allerlei
voorwerpen die tot leven komen tijdens
performances van de kunstenaar. Op
metershoge schilderijen tegen de muren

slaan skeletten en allerlei allegorische
figuren op de vlucht voor uitbarstende
vlammen in apocalyptische taferelen.
Tafels en kasten zijn bezaaid met boeken,
obscure strips en vooral heel veel teken-
en schildermateriaal.

Van de Moortel groeide op in Oostakker-
Lourdes en proefde van de beeldende
kunsten aan de academie van Eeklo en
Sint-Lukas in Gent. “De jeugdateliers in
Eeklo waren niks voor mij. De vader van



ATELTERBEZOEK

een vriendin nodigde me uit om eens

bij de beeldhouwers te komen kijken. In
principe moest je meerderjarig zijn voor
die lessen maar leraar Jo Van Rijckeghem
was enthousiast. In plaats van met karton
te knutselen ging ik drie keer per week
modeltekenen, boetseren en lassen.”

Multimedia

Die multidisciplinaire aanpak is een
constante gebleven. Van de Moortel
maakt tekeningen, schilderijen en
sculpturen, werkt met video en stop-
motion, bouwt installaties vol neon

en geeft performances met zijn 7
sacramenten waaronder was, vuur, rook
en glas. “ldeeén zijn er in overvloed,
vervolgens beslist het medium welke
vorm die ideeén aannemen. Soms wordt
een medium een obsessie, dan ben ik
er lange periodes mee bezig. Tegelijk
heb ik nooit vastgehouden aan een
medium. Film en schilderkunst hebben
gelijkenissen en tegelijk verschillende
gelaagdheden. [k wil de verschillende
media echt kennen en niet simpelweg
‘iets’ produceren. Mijn in werk omgezette
ideeén laat ik lang genoeg rijpen in mijn
atelier. Ik wil ook over pakweg twintig
jaar mijn werken nog onder ogen kunnen
komen.”

That’s entertainment

Nog een constante in het laboratorium
van de kunstenaar: ontmantelde gitaren,
met verf besmeurde effectpedalen,
stapels luidsprekers. Zijn eerste

plaat is ondertussen een collector’s
item, de veertiende is onderweg en
wordt voorgesteld in de Warande.
Professionele labels die ze verder willen

verspreiden, zijn welkom, zo lezen

we in de liner notes. Maar ambities

om het te maken in de muziekwereld
heeft Van de Moortel niet. “De
muziekwereld of beter muziekindustrie
is hoofdzakelijk entertainment. Dit kan
van de kunstwereld ook gezegd worden
uiteraard maar er is een opmerkelijk
verschil met podiumkunsten in die

zin dat ik niet op zoek ben om een
performance opnieuw en opnieuw op te
voeren. Er is ook geen druk om er geld
mee te verdienen, elke performance, dus
elke opvoering, is als een nieuw werk
maken, zoals schilderen in het atelier. De
kunstwereld biedt mij een betere bodem
en mogelijkheden in deze zoektocht en
proces. Al sluit ik in de toekomst, door
de fascinatie van alles wat met podium
en muziek te maken heeft, deze manier
van werken niet uit, de opera mag mij dus
altijd bellen.

De kunstenaar en zijn publiek

Wie door het atelier van de artiest
wandelt, voelt dat die geboren is om

te doen wat hij doet. Toch heeft hij zelf
een ambigue houding tegenover het
kunstenaarschap. “Officieel werk je als
eender welke zelfstandige, maar het is
natuurlijk niet hetzelfde. Werk verkopen
en geld verdienen is oké, maar afhankelijk
Zijn van economische principes als groei,
omzet, winst, investeren en ga zo maar
door, dat heeft niets met kunst te maken.
Daar moet je wel een juiste balans in
weten te vinden.”

“De kunstwereld blijft van alle werelden
die we hebben gecreéerd wel het meest
fantastische, met op het eerste gezicht
weinig regels en wetten en net daardoor
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ogenschijnlijk zoveel mogelijkheden
waar je gebruik van kunt maken. Ik

heb ook altijd het gevoel dat ik er mij
goed in kan verstoppen, waarmee ik wil
zeggen, actief blijven maar daarom niet
voortdurend naar buiten komen met wat
je doet, zoals ik voor de tentoonstellingen
in 2024 wou doen, een paar jaar de tijd
nemen om iets uit te werken, en op het
moment dat je naar buiten komt is daar
een platform, met publiek en alles wat

er bij hoort. Zoiets bouw je natuurlijk op
door de jaren heen. Maar toch valt het me
op dat die optie weinig wordt genomen,
het gaat te vaak over productie en
produceren en meer en meer, terwijl

je gerust een paar maanden of langer
gewoon kan werken, alleen, in je atelier.
Ik begrijp niet dat in deze doorgedraaide
wereld zoveel kunstenaars hier geen

gebruik van maken, maar er voor
kiezen om mee te draaien in de eerder
genoemde economische principes, die
niets met kunst te maken hebben. Ik
betrap me er ook vaak op dat ik geen
rekening houd met het publiek, al zeker
niet tijdens het maken van een werk. Het
is misschien te abstract of zelfs absurd
voor mij dat anderen interesse hebben
in wat je doet. Nu, die confrontatie komt
er altijd wel en is welkom, leerijk, en
productief op een heel eigen manier”.

Fragmenten en doorgangen

Centraal in het atelier staat een
maquette van de tentoonstellingsruimte
van de Warande. “Deze expo vormt
samen met die in het SM.AK. een
solotentoonstelling in twee delen. De titel
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van de expo verwijst naar drie modules
die ik creéer en de drie bewegingen
ertussen. De “fragmenten’ zijn
voornamelijk schilderijen, in hoofdzaak
de apocalyps die op ons afkomt, zeven
schilderijen worden ook nog tijdens de
performance op de opening gemaakt.
De letterlijke doorgangen van de
trapruimtes worden twee figuurlijke
‘doorgangen’ in de vorm van twee
cinema’s, langs waar mensen ‘afdalen en
terugkeren’ in de performance ruimte
of ook wel de keuken van de alchemist
en ondergedompeld worden in een
gigantische geluidsinstallatie.”

Wie aandachtig kijkt en luistert, ontdekt
al verwijzingen naar drie verschillende
tijdsgewrichten die de kunstenaar in
het leven roept als onderdeel van zijn
kosmologie: het PUR of het verleden,
het NUR of het nu, dat tegelijk de vraag
inhoudt ‘is dit alles?’ en het FUR of de
toekomst. Deze komen uitvoeriger aan
bod later dit jaar in het SM.A.K. Ook de
zeven sacramenten van Van de Moortel
keren terug: was, rook, vuur, de vandaal,
de natuur, wit en glas. De kunstenaar
behandelt en bewerkt de beelden en
geluiden om de bezoeker binnen te
trekken in zijn wereld, de keuken van de
alchemist.

tekst: Wouter Adriaensen
foto’s: Bart Van der Moeren

Expo Joris Van de Moortel,
‘Fragmenten, doorgangen, afdaling
en terugkeer’ in de Expozaal van
4 feb tot 28 apr

opening op za 3 feb vanaf 19 uur

Release double 12” Vinyl 15 jaar
Ur Gerausch Kammer Ensemble
0.1l.v. Joris Van de Moortel

met PerformanceeDemonstration
‘The AlcheeMist Kitchen’
featuring Mauro Pawlowski, Thomas
De Prins, Clara Lissens, Niels
Latomme, Krist Torfs, Tom Besters,
Marlon Leue, Yasmin Van der
Rauwelaert, Jan Van den Bosch,
Carlo Andriani en guests

van 19 uur tot middernacht

TIP! dezelfde avond (zie p.9-12):

Double bill Piano Works Debussy
(Voetvolk / Lisbeth Gruwez &
Claire Chevalier) + Into The
Open (Voetvolk / Lisbeth Gruwez)
op za 3 feb om 20.15 uur in de
Schouwbuzrg

0f ga naar Club Kuub Into the Open
(Voetvolk / Lisbeth Gruwez) +
MOTOR!K op za 3 feb om 20.15 uur
in de Kuub



Double bill van
Lisbeth Gruwez:
“Een historie over
wat Ik al gedanst

helb”

Fan van dans? Dan staat zaterdag 3 februari hopelijk al
aangekruist in je agenda. De Warande presenteert die avond
een unieke ‘double bill’. Eerst Lisbeth Gruwez in duet met
pianiste Claire Chevalier in de Schouwburg, daarna Voetvolk
en Dendermonde ‘Into the Open’ in de Kuub. “Het wordt een
spannende avond, van klassiek tot zotjes.”

Laat ons beginnen met ‘Piano Works
Debussy’. Het is de eerste keer dat je op
klassieke muziek danst, Lisbeth.

Lisbeth: “Af en toe dans ik solo, om terug
tot mezelf te komen. Deze voorstelling is
geboren uit mijn verlangen om met een
partituur te dansen, dat had ik nog nooit
gedaan. Pagodes is het eerste werk dat

ik van Debussy gehoord heb. Prachtige
muziek, met die textuur van klanken,
als een waaier die open en dicht gaat.
Alleen had ik dan een pianiste nodig die
Debussy voor me wou spelen.”

Claire: “Er wordt maar zelden op muziek
van Debussy gedanst. ‘Prélude a I'apres-
midi d’un faune’, ja, maar dat is een
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Lisbeth Gruwez en Maarten Van Cauwenberghe

orchestraal werk voor balletten. Lisbeth
stelde me een avontuur voor dat ik graag
wou meemaken.”

Lisbeth: “De vroege muziek van Debussy
is romantisch. Wij hebben gekozen voor
de late, moderne Debussy. Die leunt aan
bij jazz, waar ik graag op dans.”

Claire: “De muziek lijkt abstract, op het
minimale af, heel precies en verfijnd,
maar toch hoor je er heel menselijke
emoties in. Er zijn zoveel lagen dat je je
geen moment verveelt”

Hoe zijn jullie hieraan begonnen?

Lisbeth: “Ik had nog nooit een partituur
bekeken. De eerste week heeft Claire
me het gevoel beschreven dat Debussy
erin heeft gelegd en hoe hij wou dat
zijn muziek gespeeld werd. Het was
Chinees voor mij maar toch werd ik erin
getrokken.”

Claire: “Van in het begin was er respect
voor elkaar. Het was een fluide zoeken

in ons beider spel. Ik heb niet het gevoel
dat ik anders moet spelen omdat Lisbeth
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ondertussen danst. Soms gaat het om
zeer kleine details. Als ik een idee neem,
moet ik dat vasthouden, terwijl ik er
anders vrijer mee om zou gaan.”

Kunnen jullie voor de voorstelling al een
tipje van de sluier oplichten?

Lisbeth: “We willen het publiek
onderdompelen in een klankbad en een
gevoeligheid, in een ragfijn spinnenweb
waarin alles met elkaar in verbinding
staat. In het begin zit Claire met haar rug
naar mij toe, we moeten echt intens naar
elkaar luisteren en op elkaars synergie
surfen. Op een bepaald moment is er
een keerpunt, waarop de piano wordt
omgedraaid en het openbreekt. Deze
voorstelling is een historie van wat ik al

gedanst heb, van voorzichtige eerste
stappen naar hedendaags euforisch.”
‘Piano Works Debussy’ contrastreert

mooi met ‘Into the Open’.

Lisbeth: (lacht) “Het wordt een bijzondere
avond, spannend ook, van klassiek naar
zotjes. Ons idee voor ‘Into the Open’ was
‘dance meets concert’. We hebben de
verhoudingen omgedraaid en massa’s op
concerten bestudeerd. De choreografie
op het podium is gebaseerd op het
nabootsen van de bewegingen van een
publiek. Er wordt esthetisch verantwoord
geheadbangd en gepogood (lacht).

‘Into the Open’ wordt gespeeld door drie
muzikanten en vier dansers, maar als het
een goede show is, staat op het einde
iedereen te dansen op het podium.”

Lisbeth Gruwez en Claire Chevalier
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Wie of wat is Dendermonde?

Lisbeth: “De band van Maarten (Van
Cauwenberghe, die samen met Lisbeth
Gruwez in 2007 Voetvolk oprichtte,
nvda). Tijdens de coronaperiode had hij
veel muziek opgenomen. Het leek ons tof
om iets met die keldertapes te doen en
de band zag dat ook zitten. Ondertussen
hebben we al op Pukkelpop gestaan met

i)

‘Into the Open’.

Hebben jullie een bijzondere band met
de Warande?

Lisbeth: “Ik kom er graag, het is een
prachtige omgeving. Backstage is het
wel een echte doolhof. Ik herinner me ook
het gezellig caféetje”

Claire: “Ik heb er eens heel lang geleden

opgetreden, op een regenachtige avond.
Die herinnering vervang ik graag door
een nieuwe (lacht).”

tekst: Wouter Adriaensen
foto’s: Maarten Van Cauwenberghe en Danny Willems

Double bill Piano Works Debussy
(Voetvolk / Lisbeth Gruwez &
Claire Chevalier) + Into The
Open (Voetvolk / Lisbeth Gruwez)
op za 3 feb om 20.15 uur in de
Schouwburg

0f ga naar Club Kuub Into the Open
(Voetvolk / Lisbeth Gruwez) +
MOTOR!K op za 3 feb om 20.15 uur
in de Kuub

TIP! dezelfde avond: opening expo
Joris Van de Moortel (zie p.4-8)
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Project Knipoog:
een verhaal

Vrijwilliger Jan en Knipoger Frank gingen samen naar Jef Neve in de Warande.

Jan en Frank hebben elkaar nooit eerder ontmoet. Toch komen
ze bij het begin van het nieuwe Warandeseizoen samen genieten
van het concert van Jef Neve in de Schouwburg. Frank is een
enthousiaste bezoeker, Jan een van de vrijwilligers van Knipoog.
Dat initiatief wil psychisch kwetsbaren en mensen met een
mentale beperking een eerste drempel laten overwinnen om
kennis te maken met cultuur en hen ook regelmatig laten
genieten van een voorstelling.



PROJECT KNIPOOG

Een klein uur voor Jef Neve het podium
van de Schouwburg zal opstappen,
komen Jan en Frank aangefietst.
Knipoog-vrijwilliger Jan is zijn blind date
Frank gaan oppikken bij De Bosschen, de
wooninstelling van vzw Mekanders waar
die laatste verblijft.

“Ik wil naar eender welke voorstelling
komen, maar alleen als het met de fiets of
te voet kan”, vertelt Jan met de glimlach.
“Jarenlang heb ik gewerkt in t Zwart Goor
(nu Klavier: dienstverleningscentrum

in Merksplas). Sinds ik met pensioen

ben, zet ik me graag voor Knipoog in.
Naar integratie toe vind ik dit een zeer
waardevol initiatief. Inmiddels ben ik

al ruim twintig keer met een Knipoger
naar de Warande gekomen, nu voor

het eerst met Frank.” Hoe zo'’n avond
precies verloopt, kan Frank haarfijn
schetsen: “Nadat we samen naar de

Warande zijn gefietst, pikken we aan de
ticketbalie onze kaartjes op. Voor we de
zaal binnengaan, passeren we langs de
vestiaire en het toilet. Soms gaan we voor
de voorstelling nog iets drinken, anders
tijdens de pauze of na afloop. Daarna
brengt de vrijwilliger mij terug naar huis.”

Elk seizoen selecteert de Warande samen
met de animatieverantwoordelijken van
enkele voorzieningen uit de Kempen een
tiental voorstellingen. “In voorzieningen
voor mensen met een beperking
spreken de vrijetijdsverantwoordelijken
geinteresseerden aan”, weet Jan.

“Zodra er kandidaten zijn, belt de
verantwoordelijke mij, om te vragen

of ik zin en tijd heb om een van hun
bewoners te begeleiden.” Frank pikt

in: “Dien, mijn verantwoordelijke bij
Mekanders, heeft gevraagd of ik graag
naar dit concert wou. Jef Neve had ik
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nog nooit zien optreden. Ik weet wel dat
hij piano speelt en heb al cd’s van hem
beluisterd. In totaal ga ik dit seizoen naar
23 voorstellingen, ook in Hoogstraten en
Geel. Voornamelijk bezoek ik concerten,
van jazz en klassieke muziek tot
Lambchop, K’s Choice, Margriet Hermans
en Guido Belcanto, soms ook circus en
voorstellingen van Theater Stap.”

“Die staan niet allemaal in het Knipoog-
programma, hoor”, nuanceert Jan. “In
mijn ogen is Frank ook geen doorsnee
Knipoger. De meesten zouden nooit op
eigen houtje komen, omdat ze het zonder
begeleider niet durven of kunnen.”

Frank glundert en raakt op dreef. “lk

ben nu 45 en kom hier al sinds mijn
tienerjaren; vroeger met mijn vader,
momenteel vaak in overleg met mijn
broer die dan kaartjes regelt. Als ik iets
absoluut wil zien, kom ik met de fiets of
kijk ik op voorhand de dienstregeling van
de bus na. Mijn leukste herinneringen?
Bart Peeters! Die krijgt er altijd de

sfeer in. Clouseau, Kommil Foo en

Marc Almond waren ook goed. En van
Nicole & Hugo heb ik na afloop ooit

nog een plaatje kunnen kopen”, zegt de
ondernemende bezoeker.

De troeven van de Warande zet Frank
graag op een rij: “Je kunt er makkelijk je
fiets kwijt. Ook met de bus is de Warande
vlot bereikbaar. Er is een café én een
gevarieerd programma. Mijn keuze maak
ik meestal al tijdens de Knipoogbeurs
die de Warande jaarlijks organiseert.

Het aanbod is goed maar zou best wat
uitgebreider mogen”, suggereert de
trouwe bezoeker, voor wie dit meer dan
louter vrijetijdsbesteding is. “Hierdoor
breidt mijn vriendenkring uit en leer ik

ook eens mensen zonder beperking
kennen. Naar de Warande komen, geeft
mij ook zelfvertrouwen. Zelf de bus
nemen, mijn fiets op slot doen, kaartjes
ophalen, met een bankkaart betalen,
op de juiste plaats gaan zitten... Dat zijn
allemaal kleine dingen, maar ik moet er
wel aan denken.”

En vrijwilliger Jan? Ook die verruimt
dankzij Knipoog zijn horizon. “Hierdoor
leer ik zeer diverse mensen kennen,
van tieners tot senioren, en zie ik
voorstellingen die ik zelf niet meteen
zou kiezen. Knipogers zijn doorgaans
enthousiast over de voorstelling die ze
kunnen zien. Dat maakt het bezoek ook
voor mij leuk”, bekent Jan. Daarmee
doet hij Frank hardop dromen. “Ooit zou
ik graag zelf ook in de Warande willen
beginnen als vrijwilliger, bijvoorbeeld om
tickets te scannen.”

tekst: Gunter Jacobs
foto’s: Greet Van Opstal

Zin om ook vrijwilliger voor

Knipoog te worden?

Contacteer Lien Van Ballaer:

014 47 21 05 / 0499 26 24 55
lien.vanballaer@warande.be

Het project Knipoog is een
samenwerking met Kando, Mekanders,
Klavier, Het Gielsbos, Muylenberg,
Talander, Ter Loke, GGZ Kempen en
Widar.






“Stilte is een
luxeproduct dat
je jezelf cadeau

doet”

Wanneer hoorde jij nog eens stilte? “Je vergeet hoe het klinkt”,
vertelt Sanne Vanderbruggen. “Daardoor kan ik er zelf elke keer
opnieuw van genieten.” Tijdens s ti | opent Sanne twee dagen
haar ‘Stiltemuseum’ in de Houten Zaal. Het is een terugkeer

naar haar roots. “Za-lig.”

“Ik ben afkomstig uit Minderhout. Toen ik
17 was, ben ik naar Amsterdam verhuisd.
Daar heb ik kleinkunst gestudeerd

en ben ik blijven plakken. Samen met
Judith de Joode, Benjamin Moen en Lisa
Verbelen vorm ik theatercollectief BOG..
De andere drie hebben performance
gestudeerd in Maastricht, ik ben meer
opgeleid als speler. Het afgelopen jaar
hebben we de randen van de theaterzaal
opgezocht. Lisa maakte een popconcert,
Judith ontwerpt een kledinglijn. En ik heb
verder gewerkt aan het ‘Stiltemuseun’.

Je zou kunnen denken dat ik in
Amsterdam terug op zoek ging naar

de stille Kempen. Maar eigenlijk ben

ik net gaan lopen voor de stilte die in
Minderhout hing (lacht). De fascinatie is
begonnen in 2016. Ik was overwerkt en
geraakte snel overprikkeld. Het duurde
even voor ik ontdekte dat dat door geluid
kwam. De wereld zit zo vol geluid dat je
je er moeilijk van kunt afsluiten. Stilte is
een luxeproduct geworden. Wat als we
dat terug omdraaien, dat het terug een
vanzelfsprekendheid wordt? Dan gaat
het terug om de aanwezigheid van stilte,
niet het ontbreken van geluid.”



STTIL

Stilte, ruis en echo’s

“Dat besef heeft me geinspireerd om
stiltes te vangen. Niet de stilte zelf, wel
het gevoel van stilte, dat is zo persoonlijk
en vluchtig. De laatste vier, vijf jaar heb
ik vaak opnames gemaakt. Een station
tijdens een treinstaking, een kapel in een
ziekenhuis, een zandduin, Amsterdam
tijdens de eerste lockdown in 2020, een
steen onder water. Telkens een dertigtal
seconden stilte. Als je ze achteraf terug
beluistert, hoor je vooral veel ruis (lacht).
Toch zijn er verschillen. De gedempte
stilte van een duin is helemaal anders
dan de echo’s in een kerk.

De nuances tussen die verschillende
stiltes wou ik tonen aan een publiek.
Samen met geluidsontwerper Timo
Merkies en vormgever Julian Maiwald
bedacht ik manieren om stilte te

verbeelden. Dat doen we met dertig
‘luisterpalen’. Opnames van de stilte,
maar ook geschreven woorden. De
geluiden van de Dam bijvoorbeeld, het
plein in Amsterdam waar ik woon, staan
beschreven in een lange, doorlopende
tekst.”

Behoefte aan stilte

“Het ‘Stiltemuseum’ is in premiére
gegaan in de Brakke Grond, het centrum
voor actuele vernieuwende Vlaamse
kunst in Amsterdam. De volgende

dag bleek dat ik corona had. Diezelfde
dag hebben we een opname van mijn
performance gemaakt. Zo is vanzelf een
tweede versie ontstaan. Daarin blonk ik
uit door mijn fysieke afwezigheid. Wat op
zich weer perfect aansloot bij de inhoud
van het stuk (lacht).

Met s t 1 1 organiseren

we in de maand februari
voorstellingen, installaties,
workshops en lezingen met
een focus op stilte, rust,
geestelijke gezondheid,

evenwicht..

meer info op warande.be/stil
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De eerste reacties op het ‘Stiltemuseum’
waren uiteenlopend. Sommige bezoekers
zeiden achteraf dat ze zelf geen idee
hadden dat ze zoveel behoefte aan

stilte hadden gehad. Anderen ervoeren
de stilte niet in de stilte zelf maar in

de inhoud van de teksten of in de
vormgeving. Je kon je eigen parcours
uitstippelen of gewoon een uur vanuit
een zitzak naar de andere bezoekers
kijken. Stilte doe je jezelf cadeau.”

De balletclub

“In sommige theatergezelschappen is
het ‘bon ton’ om te zeuren wanneer je in
een boerengat voor een publiek van tien
mensen moet spelen. Maar dan bedenk
ik me altijd dat ik vroeger een van die
tien mensen was. Ik was superblij dat ik
van theater mocht proeven dankzij de
Warande. Ik kom hier al heel lang, sinds
ik klein was. Het jaarlijkse recital van

de balletclub was in de Schouwburg.
Daar heb ik mijn eerste stappen op het
podium gezet. Later speelde ik toneel bij
KAAIMAN.

Nu terugkeren naar mijn wortels is za-lig.
De Warande is een van de leukste huizen
van Belgié en Nederland omdat ze zo
compleet is. Je hebt hier toffe zalen, een
goeie programmering, een leuk publiek,
verschillende disciplines door en naast
elkaar... Bovendien gebeurt hier veel,
niet alleen in de Warande maar in heel
Turnhout.

Of ik zelf nog kan genieten van de stilte?
Totaal. Ik vergeet elke keer opnieuw hoe
ze klinkt..”

tekst: Wouter Adriaensen
foto’s: Janita Sassen en Julian Maiwald

s t i 1, in de Warande van
T tot 26 feb

in samenwerking met DINAMO,
AR-TUR, MOOOV, Bibliotheek
Turnhout en Avansa Kempen






stil— eenrustpuntin de drukte
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Siebe, fotograaf

tijldens

circusfestival
Plein de Cirgque

Een aantal jaar geleden maakte Siebe
nog eindeloos veel foto’s met zijn

gsm, totdat zijn papa hem een echte
camera cadeau deed. Met zijn eigen
toestel fotografeert hij vooral dieren
(waarvoor hij heel vroeg opstaat),
mensen en gebouwen in de stad, en
uiteraard de sfeer en de voorstellingen
van circusfestival Plein de Cirque dat de

Warande begin september organiseerde.

Wij vroegen aan Siebe om zijn favoriete
foto’s van Plein de Cirque 2023 te delen.
Hij selecteerde voor ons de volgende
acht beelden.

“Ik heb deze foto’s gekozen omdat er
vaak veel beweging en diepte in zit. Ik
heb ook een paar foto’s van het publiek
eruit gepikt. Als je in één beeld veel
contente mensen samen ziet, is de foto
voor mij geslaagd. Ik vond afgelopen
Plein de Cirque festival weer een
fantastische editie. En extra tof om mijn
vrienden van Circusschool Locorotondo
aan het werk te zien en te mogen
fotograferen.

Benieuwd naar meer foto’s van
Siebe? Check @siebes_eye op
Instagram!
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Siebe Swannet in het kort

- vrijwilliger in de
Warande

- 17 jaar

- woont in Turnhout

- studeert ‘Publiciteit’
aan Campos Turnhout

- volgt de opleiding
‘Fotokunst’ bij SAMWD
Turnhout

- doet circus bij
Locorotondo

- tekent heel graag

- zit bij Scouts
Sint-Victor
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in één
beeld veel
contente
mensen
samen ziet,
is de foto
VOOr mij
geslaagd.”




Op zoek naar

een origineel
eindejaars-

cadeau’?

Een avondje uit

Je kan je geliefde verrassen
met een avondje uit. Bestel
tickets voor een voorstelling
en reserveer vooraf een tafeltje
in Barzoen voor een gezellig
aperitief of diner.

Kan je niet kiezen uit het programma?
Of is het niet de bedoeling dat je zelf
meegaat? Koop dan een Warandebon
voor een bedrag naar keuze. Deze
Warandebonnen zijn twee jaar geldig

en gelden voor alle activiteiten die de
Warande organiseert.

Koop een Warandebon online of aan de
ticketbalie, reserveren bij Barzoen
kan via 0470 501414,

Geef cultuur cadeau aan een
kind in armoede

Eén op de vijf kinderenin de
Kempen groeit op in armoede
en dit aantal stijgt jaar na jaar.

Met een solidair ticket als
eindejaarscadeau geef je een kind dat
opgroeit in armoede de kans om gratis
deel te nemen aan cultuur.

Zo nodigen we onder meer elke Bonte
Zondag families uit voor voorstellingen
en workshops. Kinderen die verblijven

in het asielcentrum van Arendonk
kunnen op woensdag deelnemen aan de
workshop bij de tentoonstellingen van
de Warande. Met de opbrengst van de
solidaire tickets wordt veel mogelijk.

Hoe werkt het?

Je koopt online of aan de ticketbalie één of
meerdere solidaire tickets van 5 euro. Dit geef je
cadeau aan je naaste. Wij zorgen ervoor dat de
opbrengst terecht komt bij de juiste kinderen.



27 CADEAUTIPS

Koen De Preter - Adagiae © Catherine Lemaitre

Een cadeau voor jongeren?

Wil je als cadeau jongeren laten kennismaken met de
Warande? We selecteerden een mix van concerten en dans- en
circusvoorstellingen. Tot aan de zomer bezoekt je gelukkige
één voorstelling per maand of je kiest er één of meerdere
voorstellingen uit.

TIP 1 - muziek TIP 2 - Peeping Tom TIP 4 - Compagnie XY
Club Kuub DIPTYCH: The missing Mobius
Into the Open (Voetvolk  door and The lost room  wo 8 mei—2015 uur
/ Lisbeth Gruwez) + do 28 mrt - 2015 uur Schouwburg — 12 euro (-26)
' Schouwburg - 10 euro (-26)
MOTORIK TIP 5 - Cie Soif Totale
za 3 feb — 2015 uur ..
Kuub, staand - 14 euro TIP 3 - Koen De Preter Dive in
Adagiae wo 17 jan — 2015 uur

Schouwburg — 10 euro (-26)
do 18 & vr19 apr — 20.30 uur

Sint-Pieterskerk — 12 euro (-26)



TERUGBLIK GOUD




“We tonen dat
Turnhout talent

heeft”

Hiphop is weer hip in Turnhout. Tijdens de tweede editie van
hiphopfeestje GOUD in oktober vioog het dak van de Kuub er net
niet af. Homies VI-Cl, Ganjuice en Kenzzo stonden op het podium
en vertellen over hun inspiraties, hun ambities en de rol van de

Warande. Word!

“Straight facts: deze man is de grootste
in heel Turnhout.” “Kenzzo en Ganjuice
zijn talentvol, over een jaar staan ze
weer verder.” Het wederzijdse respect
tussen VI-Cl (echte naam Suren, 26
jaar), Ganjuice (Binyameen, 21) en
Kenzzo (Kenzo, 17) is groot. Ze wonen of
gaan naar school in Turnhout en zetten
de stad op de hiphopkaart, dankzij hun
managementbureau TNG Group en
cultuurhuis de Warande.

Ganjuice: “In Antwerpen bijvoorbeeld
trekt Trix de kaart van hiphop. In

de Warande ben ik dit seizoen naar
Freddie Konings gaan kijken. Maar je
hoort hier niet vaak hiphop, er zijn niet

veel feestjes, artiesten krijgen minder
kansen.”

VI-CI: “Er is veel talent in Turnhout,

ook talent dat we nog niet kennen.

Maar als je jezelf maar één keer per

jaar kan tonen, weet het publiek niet
wat te verwachten. Met mijn nummer
‘Catalya’ heb ik de eerste plaats van

de luisterlijsten van online radio FunX
gehaald. In totaal zijn mijn nummers een
miljoen keer gestreamd. Maar het aantal
streams uit Turnhout is het laagste van
allemaal. In Nederland treed ik voor volle
zalen op, in mijn eigen thuisstad niet.”
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Kenzzo: “Er beginnen nu wel meer
kansen te komen. We werken hard en
zijn hongerig.”

Ganjuice: “We laten zien dat Turnhout
talent heeft en iets kan. Ik ben zelf
onlangs getekend door TNG Group, het
managementbureau van Amoo Boatey.
Hij helpt The Next Generation met hun
muziek, organiseert shows en feestjes.
Amoo ziet ons potentieel, geeft ons
feedback en wijst ons de richting.”
Wanneer zijn jullie muziek beginnen te
maken?

Kenzzo: “Dit was mijn derde concert,
na het Parkwijk Vibes festival en een

open mic in Antwerpen. Ik zing al mijn
hele leven. Met rap ben ik vier jaar
geleden begonnen, door te freestylen
op Instagram. Die filmpjes heb ik
ondertussen verwijderd. Je kan ze niet
vergelijken met wat er nog gaat komen.
Normaal ben ik een rustige jongen, maar
in mijn muziek ben ik de King of the City.
Dan ben ik niet zo humble.”

Ganjuice: “Hij is soms te humble, hij mag
best wat meer laten zien.”

Kenzzo: “Ganjuice heb ik ontmoet via
een neef, op school en in de moskee.
Hij neemt wel eens een pauze terwijl hij
moet leren doorgaan (lacht).”
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VI-Cl: “Ik ben bezig met muziek sinds

ik twaalf was. Je verveelt je, je begint
dingen te zoeken en je ontdekt dat je op
een creatieve manier je stem kunt laten
horen. De laatste vijf jaar is het echt
serieus geworden.”

Vanwaar komt jullie inspiratie?

Kenzzo: (wijst naar zijn voorhoofd) “Van
hier. Wat ik schrijf, ligt aan hoe ik me
voel, hoe mijn hart spreekt. Als ik te veel
moet nadenken over een tekst, stop ik
er gewoon mee.”

Ganjuice: “Je kan over alles rappen
maar je moet real zijn met jezelf. Het
publiek voelt het als het niet uit je hart
komt. Ik haal mijn inspiratie uit wat

ik al meegemaakt heb. Ik heb al een
paadje gelopen, in jeugdinstellingen
gezeten... Daarover gaat mijn nummer
‘Meegemaakt’. Nu ben ik trots op mezelf,
ik had niet verwacht dat ik deze switch
had kunnen maken.”

VI-CI: “Ik ben different, ik heb een
andere stijl dan de anderen, mijn sound
is internationaal. Een nummer ontstaat
door dingen die rondom me gebeuren:
gesprekken, een documentaire... Met
nummers over “fuck the police” en

zo ben ik al lang gestopt. [k maak
liever commerciéle muziek waarop je
kan dansen en waarmee je geld kunt
verdienen.”

Wat zijn jullie muzikale ambities?

Kenzzo: “Ik wil zoveel mogelijk mensen
bereiken. Als je iets doet, moet je het

goed doen. Dat heb ik geleerd van mijn
vader. Nu probeer ik school en muziek

nog te combineren. Soms gaat het goed,
soms gaat het fout. Hierna wil ik verder
studeren, een diploma halen. Als ik voor
de muziek kan gaan, doe ik dat 100%.
We zien wel.”

Ganjuice: “Je weet niet waar je limiet ligt
dus moet je er 100% voor gaan. Muziek
is een roeping maar wat is mijn echte
roeping? Mensen begrijpen en helpen,
denk ik. Misschien ga ik wel jeugd- en
gehandicaptenzorg doen.”

VI-CI: “Tussen de eerste editie van
GOUD een jaar geleden en de tweede
heb ik 25 shows gedaan. Met mijn
muziek leer ik mensen iets over het
leven. Een positieve boodschap
doorgeven aan alle leeftijden, dat is wat
ik wil.”

tekst: Wouter Adriaensen
foto’s: Raf Thomas en Bart Van der Moeren
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DEC

vr1-zo 3 dec
Turnhoutse Grond
Clara

vr & za om 2015 uur
zoom 15 uur -

Klein Engelandhoeve
(uitverkocht)

za 2 dec
Trixie Whitley

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

za2dec

DIRK. + OPROER
Club Kuub

2015 uur - Kuub, staand

di5 dec
Kamal Kharmach
Mag ik even?

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

di5dec

SKaGeN en Valentijn
Dhaenens

BigMouth

2015 uur — Kuub

Israel Fernandez

vr 8 dec

Hofesh Shechter
Company

Double Murder
20.15 uur — Schouwburg

za 9 dec
‘Nuff Said
2015 uur - Kuub

zaQ dec
Israel Fernandez
2015 uur — Schouwburg

zo 10 dec
Overlezen

met Leo Pleysier en
Veerle de Vos

10.30 uur - Tuinzaal
(uitverkocht)

zo 10 dec
BONTE ZONDAG
Grensgeval i.s.m. Aifoon

KORROL (4+)

14 uur - Kuub
(uitverkocht)

zo 10 dec
BONTE ZONDAG
Zonzo Compagnie
Tsubasa Hori (6+)

15 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

ma 11 dec

TE GAST: Bouke &
ElvisMatters Band
Bouke Rocks Elvis -

Christmas Special

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)
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wo 13 dec

TE GAST: Studio 100
Bumba: Met Bumbina
in Dromenland

13.30 & 16 uur — Schouwburg

do14 -za16 dec
SLAK & Elisa Goossens
(met spelers van
Monnikenheide-
Spectrum)

Toen wij nog bergen
waren (premiére)

2015 uur — Kuub

do14-dec & za 13 jan
Hooverphonic

Sit Down And

ListenTo ...

20.15 uur — Schouwburg

vr 15 dec

Mich Walschaerts &
Room 13 Orchestra
Costello

20.15 uur — Schouwburg

di 19 dec

Michael Zandl | David
Eisele | Kolja Huneckop
Sawdust Symphony (8+)
2015 uur — Kuub

Toen wij nog bergen waren © Elisa Goosens

Sawdust Symphony
© Jona Harnischmacher

do 21dec & 25 jan
Brussels Philharmonic
de Concertvereniging
2015 uur — Schouwburg

vr 22 dec

TE GAST: Don Vitalski’s
Christmas Special

met Marcel Vanthilt,
Guido Belcanto, Stef
Kamil Carlens e.a.

19 uur - Schouwburg

za 23 dec
International European
Ballet

De Notenkraker

2015 uur — Schouwburg
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JAN

za 6 jan

Laika

LUCHT (4+)

15 uur - Kuub (uitverkocht)

wo 10 jan

DE HOE

Opening Night
2015 uur — Schouwburg

wo 17 jan

Cie Soif Totale
Dive in (6+)

2015 uur — Schouwburg

do 18 jan
LAZARUS en
Robbin Rooze
BLOED

2015 uur - Schouwburg

za 20 jan

Johannes is Zijn Naam

2015 uur — Kuub

zo 21 jan

BONTE ZONDAG
Annelies Van
Hullebusch & Wanda
Eyckerman
PAPIERLIED (4+)

15 uur - Kuub
(uitverkocht)

zo 21jan

BONTE ZONDAG
compaghnie barbarie/
BRONKS

DIT ISNIET DE TITEL
(7+)

15 uur — Schouwburg

vr 26 jan
Vincent Voeten
SMAAD

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

vr 26 jan
Rembrandt Frerichs

Trio & Kayhan Kalhor
2015 uur - Kuub

za 27 jan

K’s Choice

Time is a parasite —
30 Years of K’s Choice

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

di 30 jan
Laika
Wildernis (14+)

13.45 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

wo 31jan
De Mannschaft
JORDY (14+) (premiére)

2015 uur — Kuub
(uitverkocht)

Johannes is Zijn Naam © Jana Van Brussel
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FEB

za 3 feb
opening EXPO ——
Joris Van de Moortel Permit, oh permit my soul to rebel © Quintijn Ketels
19 uur - Expozaal
do 8 & vr 9O feb vr O feb
za 3 feb stil stil
MOTORIK + Voetvolk BOG. | Sanne Slapen met Wadi
/ Lisbeth Gruwez (Into Vanderbruggen 1nacht lang,
The Open) Club Kuub Stiltemuseum 10 muzikanten,
2015 uur — Kuub 19 & 21 uur - 100 matrassen en
Houten Zaal een gedeelde slaap
za 3 feb 22.30 uur — Kuub
Double bill: Voetvolk / V" © feb
Lisbeth Gruwez & Claire Jan Delvauxen za 10 feb & di 23 apr
Chevalier / Voetvolk DJ Bobby Ewing Jade Mintjens
Piano Works Debussy + BelPop Bonanza Bedankt om te komen
Into The Open Superstar 2015 uur - Schouwburg
NS — Sl 20.15 uur - Schouwburg (uitverkocht)
wo 7 feb zo 11 feb
stil Overlezen
Side-Show 10.30 uur - Tuinzaal
Permit, oh permit my
soul to rebel (8+) 4 feb - 28 apr
15 & 19 uur - Kuub expo Joris Van de Moortel
FRAGMENTEN, DOORGANGEN, AFDALING EN
wo 7 feb TERUGKEER
Milo Rau / NTGent 10 tot 17 uur (wo t/m zo) — Expozaal

Antigone in de Amazone opening op 3 feb vanaf 19 uur
2015 uur — Schouwburg
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zo 11 feb

stil

stillewandeling
AR-TUR, Avansa
Kempen en Bibliotheek
Turnhout

10.30 uur - op locatie in
Turnhout

vr 16 feb

Guido Belcanto
& Roland

Les Stratiers de la
Chanson

20.15 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

za 17 feb

stil

Double bill:
Machtelinckx/Okland
+ Niels Van Heertum
2015 uur — Kuub

di 20 feb

stil

Sofie Vanden Eynde
& Imago Mundi
Verdwijntijd

2015 uur - Kuub

Cliént E. Busken © Fabian Calis

di 20 & wo 21 feb
Metejoor
(premiére)

2015 uur — Schouwburg
(uitverkocht)

do 22 - za 24 feb
& vrimrt
HETGEVOLG / Het
Laatste Bedrijf

IK NOEM JOU (16+)
(premiére)

2015 uur - HETGEVOLG

vr 23 feb
stil

MOOOV
Geographies of

Solitude (Canada)
2015 uur — Schouwburg

do 22 feb
Orchestre
Philharmonique Royal
de Liege

de Concertvereniging
20.15 uur — Schouwburg

di 27 feb

Maria Kraakman /
ITA-ensemble
Cliént E. Busken
20.15 uur — Schouwburg

wo 28 feb

VRK en Wim Opbrouck
Opbrouck & Brahms: Ein
Menschliches Requiem
met Wim als Johannes
2015 uur — Schouwburg

do 29 feb

Pass Thru Fire: The
music of Lou Reed

2015 uur — Schouwburg

v.u. Kathleen Helsen p/a Warandestraat 42 - 2300 Turnhout
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